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HET GETUIGENIS
VAN HET KERSTFEEST

Enkele jaren geleden schreef ik één van mijn eerste stukjes over Kerst-
mis in het gemeenteblad van de christengemeente in Aachen (D). Daar-
bij deed ik hoofdzakelijk vit de doeken wat de bronnen waren voor ons

huidige kerstfeest.

Hoe kwam men aan 25 december voor Kerstmis en aan 6
januari voor het feest van Drie Koningen? Waar kwam de
kerstboom vandaan? Waar kwamen de kerstballen van-
daan en wie had de os en ezel verzonnen die in de stal
aanwezig waren?

Tegenwoordig ben ik minder geneigd om deze achtergrond
van het kerstfeest opnieuw te beschrijven. Er zijn genoeg
websites en artikelen daarover fe vinden en een viugge
kijlk met Google geeft al de nodige informatie. De vraag
die me fegenwoordig meer bezig houdf en waar ik wel
eens zo nu en dan bij sfilsta is: welk gefuigenis geven wij
christenen nog aan het Kerstfeest? Hoe belangrijk is voor
ons het Kersffeest?

Hef is ademberovend als we ons realiseren daf er reeds
landen zijn - ik zeg niet dat het hoofdzakelijk Nederland
is, anders weet u meteen waarop ik doel - waar men er-
over nadenkt om de
fweede pinksterdag
in fe ruilen voor een
andere religieus feest.
Nu mag u gerust zijn
en er van uifgaan daf
men ons fradifionele
kerstfeest nog niet
zo snel zal inwisselen
voor een ander feest. Aan dat feest is immers fe veel eco-
nomisch maarschappelijls voordeel verbonden. Maar we
moeten ons wel degelijk afvragen of we het erg zouden
vinden als ons fraditionele kerstfeest eraan gaat. Stel je voor
daf hef vervangen zou worden door een ander religieus
feest - laat ik maar als voorbeeld eens het Joelfeest noe-
men. Hoe zou jij daarop reageren? Zou je zeggen: 'Het
maakt nief uif; feest is feest!’, of zou je toch op de een of
andere manier iefs hebben van: jammer dat dit nu weer
moet gebeuren.’

De vraag die me
tegenwoordig bezighoudt
en waar ik wel eens bij stilsta
is: welk getuigenis geven
wij christenen nog aan het
Kerstfeest?

lk denk daf de meesten van ons hef wel erg zouden vin-
den. 25 december staat gelukkig nog in onze maatschappij
bekend als de fradifionele geboortedag van Jezus Christus.
ledere Belg denkt bij 25 december aan de geboorte van
hef kerstkind. Hef zif er foch nog diep ingebalken. En ilk ben
dankbaar daarvoor.

Stel je voor dat zelfs dit prille getuigenis, dat Christus
mens werd en op deze aarde kwam, voor eens en alfijd
verdween uif onze kalender. We zouden ons nageslacht
dan moeten uifleggen wat daf vireemde woord 'Kers-
feest’ was, nef zoals we onze kinderen nu al langzaam
beginnen uif fe leggen wat hef gekke woord 'Belgische
frank’ befekent (een oude munteenheid). Misschien zou
men denken dat het iefs te maken had met kersen’ of
zou de één of andere bij 25 december nog kunnen
denken aan de vertrekdatum van Frodo de Hobbit uit
het Auenland (Lord of the Rings). Maar het Kerstfeest
als mijlpaal en feest ter ere van het 'vertrek’ van onze
Heiland Jezus Christus zou langzaam verkillen.

Voor mij mogen ze kerstfeest dus nog niet afschaffen.

Nu besef ik dat we veel uit het heidendom aflsomstige ge-
bruiken hebben overgenomen in ons hedendaagse kerst-
feest. Dat is een pro voor de (christelijke-)aanhangers van
de weg-met-het-heidense-kerstfeest-theorie. Toch mogen
we daar m.i. ook nief fe zwaar aan fillen. Wie begrijpf
immers nog iefs van die symboliek. Als we alles moesten
nalaten wat verfraaid is mef heidense gebruiken, zouden
we zelfs geen speculaasies meer mogen efen, want 0ok zij
bezitten heidense afbeeldingen. Het zou daarom uit den
gekke zijn om fe beweren daf men door hef vieren van
kerstfeest en hef efen van speculaasies afgodendienst ver-
richt of zelfs occult belast wordt - zoals sommigen ons jam-
mer genoeg willen wijsmaken. Ondanks al deze heidense
achfergronden mogen we dankbaar zijn voor de heerlijke
Belgische speculaasjes en hef Kerstfeest. We mogen er
daarom naar uitzien om rond Kerst mef onze buurman
een gemakkelijlk gesprek fe hebben over de geboorte en
het doel van de Heer Jezus. De kern van het kerstfeest is
immers nog steeds een enorm gefuigenis van dat fei.

Nee, ik zou het niet willen missen en geen andere dag
ervoor willen inruilen. Kerst heeft toch als christen mijn
hart. Het is een speciale dag waarop ik uitzie naar de
komst en wederkomst van Christus. Ik wens u daarom
goede en fijne kerstdagen met uw vrienden, bekenden

en familieleden.
Raymond R. Hausoul ". '»:I
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Vrolijks kerstfeest!



